Uitstap Hollandershoeve

Op dinsdag 18 november wisselden we onze vaste kegelnamiddag in tegen een
bezoekje aan de kinder- en pannenkoekenboerderij “de Hollandershoeve” in Reusel.
Vooraf aan de pannenkoek, wandelden we langs de verschillende dieren die we
mochten aaien. Er waren ezels, pauwen, alpaca’s, schapen en geitjes.

Na ons dierenbezoekje mochten we gaan smullen van een overheerlijke grote
pannenkoek met twee drankjes erbij.

Met een volle buik reden we nadien met de bus terug naar het dagcentrum.

Opnieuw een top namiddag:)







