Paardenwedstrijd georganiseerd door Klavier

Op vrijdag 7 november mochten wij deelnemen aan een dressuurwedstrijd met ons
paard “Bolleke” van de ponyhoeve. De ruiterhal in Weelde werd omgetoverd tot een
mooie piste waar wij met Bolleke een proef moesten rijden.

Wij reden van letter naar letter of van tekening naar tekening.

Carolien liep naast het paard en wij stuurden het paard zelf naar de juiste letters.

Ook was er een jury die ons punten gaf en moest beoordelen hoe goed we het deden.
‘s Middags aten we boterhammen met een lekkere kom soep. Ook een drankje mocht

niet ontbreken.

Tenslotte was er om 14u30 een prijsuitreiking. We kregen allemaal een medaille en een
zakje met lekkers. Kelly behaalde een mooie 1ste plaats en Helga een verdiende 2de
plaats. Samen met onze supporters genoten wij enorm van deze leuke dag.




